
Eeuwige redding ligt besloten in de staat van genade  

Om de staat van genade te begrijpen is het belangrijk om helder te hebben wat er mis ging met de 

eerste mensen, Adam en Eva. Toen God de Heer, zoals we lezen in het boek Genesis, de mens schiep, 

plaatste Hij hem in een paradijs. Beeld van een onmetelijk geluk. Het onmetelijk geluk waarin de 

eerste mensen mochten leven bestond in een diepe, innige relatie met hun Schepper. God, die leeft 

en die de Bron is van mateloze Liefde, volmaakte rust, onmetelijke kracht en peilloos diepe vrede, 

leefde in hun hart. God en de mens leefde in een  machtige band van vriendschap!  

Vriendschap is een prachtig geschenk. Daarover leert de heilige Hiëronymus: “Echte vriendschap 
bestaat daar waar mensen hetzelfde willen en hetzelfde niet willen”. In echte diepe, innige, 
vriendschap zijn mensen werkelijk één van hart en één van ziel. Dan leeft de één in het hart van de 

ander en de ander in het hart van de één. In een band van vriendschap vinden we alles wat we 

zoeken om echt gelukkig te zijn: Liefde, troost, bemoediging, steun en kracht. Als we dat alles nu al 

vinden in de band van vriendschap met een medemens, hoeveel te meer dan in een band van 

vriendschap met de levende God?! In echte vriendschap 

voelen mensen elkaar ook aan. Dat is geweldig, maar 

ergens ook een mysterie.  

Doet of zegt nu één van de bevriende personen iets wat 

de ander niet wil, dan ontstaat er onenigheid. Dan komt 

er spanning in de band van vriendschap.  In het ergste 

geval, wanneer in een vriendschap de één iets doet wat 

de ander echt niet wil, dan kan een band van 

vriendschap ook breken. Dat zien we ook in onze 

wereld, helaas, vaak gebeuren. Is een vriendschap gebroken dan onthult zich een ander mysterie. 

Namelijk dat er dan geen toegang meer is tot de diepten van elkanders hart. Dan ligt er plots een 

spanningsveld tussen mensen. Dit zien we ook gebeuren bij de eerste mensen. Want hoewel God 

duidelijk had gezegd, niet van de boom van goed en kwaad te eten, deden Adam en Eva dat toch. Dat 

wilde God echt niet. Hierdoor braken de eerste mensen, de 

oorspronkelijke band van vriendschap met God stuk en 

daardoor kon Hij niet meer in hun hart leven. Het 

paradijselijk geluk, het leven in, met en vanuit God was 

verloren. De mensen verlieten het paradijs en werden op 

zichzelf teruggeworpen.  

Die band is God zelf komen herstellen in zijn Zoon, Jezus. Hij 

heeft in zijn lijden en sterven de oude schuld op zich 

genomen en het spanningsveld dat er lag tussen God en de 

mens, weggenomen. Ook gaf Hij, na zijn verrijzenis, zijn 

leerlingen de opdracht te dopen in de naam van drie-ene 

God, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

(zie Matheusevangelie 28, 16-20). In het sacrament van het 

Heilige Doopsel, daalt God die ook Heilige Geest is, weer af in het hart van de mens en zo wordt 

vriendschap tussen God en de mens hersteld. Deze herstelde band van vriendschap noemen we de 

staat van genade. Vanuit die herstelde vriendschap kan de mens, de band met God, die we in de 

persoon van Jezus hebben leren kennen, weer opbouwen en versterken. Hij is de Zoon van God die 

door Maria bekleed werd met een mensenlichaam. Door te werken aan die band van vriendschap 

gaat Hij, Jezus, de Zoon van God, God zelf, weer leven in het hart van de mens.  



Die staat van genade is de enige garantie dat we de hemel binnengaan. De heilige apostel Paulus die 

het goddelijk leven diep in zijn ziel krachtig mocht ervaren, schrijft daar verwonderd over in zijn brief 

aan de Galaten (Gal. 2, 20): “Ikzelf leef niet meer, Christus is het die leeft in mij!” 

Maar ook al is de band van vriendschap tussen God en de mens door het doopsel hersteld, blijft  de 

mens zwak en wordt ook hij, zoals Adam en Eva, bekoord door de slang. Beeld van de macht van het 

kwaad, de duivel. Die probeert de mens met valse ideeën te beroven van het paradijselijk geluk 

waarin hij weer leven mag en kan. Geeft de mens, 

zoals Adam en Eva, toe aan valse gedachten, kiest 

hij er voor om iets te doen wat God niet wil, dan 

beschadigt hij de band met God opnieuw. Dat 

noemen we zonde. Doet hij (of zij) willens en 

wetens iets wat God écht niet wil, dan wordt de 

band met God opnieuw verbroken. Dan is de staat 

van genade verloren. Kwaad dat willens en wetens 

bedreven wordt, noemen we ‘doodzonde’. Dat is 

een zonde die het geestelijk leven met God doodt. 

Dat is zeer ernstig. Een mens in staat van 

doodzonde is de toegang tot het paradijs kwijt en 

heeft zichzelf bestemd voor de hel.  

Toch is dan nog niet alles verloren. Want God, die bestaat in vergevende Liefde, biedt de mens, als hij 

berouw heeft over het bedreven kwaad, ook dan weer de mogelijkheid die band van vriendschap te 

herstellen in het sacrament van de biecht. Als iemand zijn of haar zonden biecht bij een priester en 

de absolutie ontvangt, dan is het Jezus zelf die door een priester de zonde vergeeft. Zodoende  wordt 

de band van vriendschap, de staat van genade, weer hersteld en kan God weer leven in het hart van 

de mens. Dan ligt het paradijs weer voor hem open. 

Als u wilt weten wat biechten is, klik dan op deze link: Biechten? 

Als u wilt weten hoe God wil dat wij leven, klik dan op deze link naar de 10 geboden:  


